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Zij zijn weer gekozen in de groepen 5 t/m 8: 
de nieuwe leden van de leerlingenraad!

Groep 5: Layla en Gosse
Groep 6: Fay en Noor
Groep 5/6: Laurie en Jasmijn
Groep 7: Amber en Noëli
Groep 8: Hugo en Rea
Groep 7/8: Valentijn & Linde

Onze leerlingenraad 
2024-2025!

Kunstenaars in de dop
We willen jullie het niet onthouden; 
portretten van Sinterklaas geschilderd 
door groep 1-2B. 

We hebben al een aantal leerlingen die Laura 
Kamphuis achter na gaan!
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Scan mij! 
Iedere donatie maakt een 
verschil en is meer dan welkom. 
Kon je er op de dag voor Adam 
niet bij zijn, scan dan de QR code 
hiernaast en doneer. Heel veel 
dank!! 

Tijdens de TSO worden er een serie van 5 
kickbokslessen gegeven door Tigers Gym.
 
De leerlingen van de groepen 7-8 hebben zich 
massaal opgegeven. We werken met groepen 
van maximaal 18 leerlingen en donderdag 12 
december sluiten we met twee groepen de 
eerste serie af in de dojo van Tigers Gym aan 
de Kroonstraat. In januari volgt een derde 
groep en we gaan spreken over een passend 
vervolg en een aanbod voor de minibouw 5-6.

Wat vinden Pepijn en Ezra er van?

"We beginnen met een kort spelletje. 
Daarna vertelt de meester wat we gaan doen. 
Meestal gaan we trap- of stootoefeningen  
doen. Aan het einde doen we soms nog een 
eindspelletje. We eindigen altijd met dat je 
iedereen een boks geeft en hoesch zegt."

Workshop Kickboksen van Tigers Gym

Pepijn: Ik vind het leuk, omdat je gewoon je 
energie kwijt kan en je bent lekker bezig.
Alle oefeningen die we doen vind ik wel leuk.
Je doet de oefeningen meestal met een 
tweetal en dan kan je lekker met diegene 
boksen. 
We doen het met de groepen 7, 7-8 en 8, dan 
kan je elkaar beter leren kennen en je hebt 
misschien een vriend of vriendin in een 
andere klas. En dan kan je met diegene 
spelen.  

Ezra: Ik vind het leuk omdat ik dan kan slaan 
en trappen en dan kan ik al mijn energie 
kwijt en ik heb veel lol in de groep met mijn 
klasgenoten maar ook met de kinderen uit 
de andere klassen. Alle oefeningen die je 
moet doen, moet je in een tweetal doen. Dat 
vind ik heel leuk omdat ik dan met mijn 
vrienden kan boksen. 

Afgelopen zondag was het benefiet festival 
voor ADAM. We zijn ongelooflijk trots op Lisa, 
Loes en Fee die dit als kartrekkers met vele 
andere ouders georganiseerd hebben. Dank 
voor jullie betrokkenheid en eensgezindheid. 
De actie loopt nog door.

https://gofund.me/6b6d5a42
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Sintfeest
Nog 1 weekje en dan hopen we 
Sinterklaas op De Koekoek te ont- 
moeten. De kinderen zijn druk in de 
weer en de pietjes zijn vorige week al 
geweest. Wij zijn vol verwachting! 

Donderdag 28 november organiseren we 
onze Sint crea-ochtend (maatjes klassen) 
en gaan groepen samen aan het werk. We 
maken ons na het weekend op voor het 
feest van donderdag 5 december. Mooier 
kunnen we de week niet afsluiten!! 

Het thema dit jaar is: boeken! 
De gluurpieten hebben gezien dat de 
school een nieuwe bibliotheek heeft, 
maar dat er tot hun verbazing nog 
helemaal geen Sint boeken in staan. De 
kinderen gaan daarom aan de slag met 
het maken, tekenen en schrijven van 
(prenten)boeken en rijmbundels: en 
wisselen deze over en weer uit. Zo 
bedenken de kleuters rijmwoorden, en 
maken de kinderen in groep 3-4 daar 
weer een gedicht van. 

De Sint is echter wel wat verstrooid weer 
dit jaar; want tot overmaat van ramp was 
iedereen zo druk in de weer met die 
boeken - de pieten brengen het een na 
het andere boek rond - is per ongeluk het 
eigen boek van de Sint verloren gegaan in 
de heisa! Waar is het nu?

Uiteraard zijn jullie welkom bij de start 
van het Sintfeest. Breng tussen 08.20 uur 
en 08.30 uur jullie kind(eren) naar de 
groepen en neem plaats aan de zijkanten 
van het Koekoeksplein. Het achterplein is 
deze ochtend gesloten. 
De kinderen komen na 08.30 uur met hun 
groep naar het plein alwaar wij onze 
klassiekers zingen in de hoop dat de Sint 
aankomt. Waarschijnlijk zo rond 08.40 
uur.   
  
Bert de Vries heeft wederom een 
Koekoeks-Sintlied geschreven. Zijn jullie 
benieuwd en willen jullie thuis oefenen?

Kijk en luister even op de homepage van 
onze website

https://obsdekoekoek.nl/wp-content/uploads/Sint-2024-Koekoek.mp3

